
 

Van de dominee  

De maand mei staat in het teken van herdenken en vieren. Op 4 mei staan we stil 
bij de herdenking van de slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zeer veel 
joden, maar ook veel andere Nederlanders werden weggevoerd en/of vonden de 
dood. In de periode na deze oorlog zijn er tot nu toe overal ter wereld aanslagen 
en (burger)oorlogen geweest. De veiligheid van zoveel mensen stond en staat op 
het spel. Nederlandse militairen zijn op vele plekken betrokken geweest bij 
vredesmissies en ook vandaag de dag leven mensen dichtbij en verder weg in 
spanning aangaande de ontwikkelingen in de wereld.  Op 5 mei vieren wij, dat wij 
al 79 jaar in vrijheid mogen leven. Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid; daarbij 
wordt een actieve houding van een ieder van ons gevraagd om je open, tolerant 
en solidair op te stellen naar de mensen om je heen. Daarom mogen wij 
Bevrijdingsdag blijven vieren. Wij als Protestantse gemeente Giethoorn zijn 
betrokken bij de 4/5 mei Stichting Giethoorn, die sinds enkele jaren activiteiten 
ontplooit rond 4 en 5 mei in ons dorp.  

Wij vieren ook Hemelvaartsdag en Pinksteren in mei. 40 dagen na Pasen, op 9 mei, 
vieren wij, dat Jezus op de wolken ten hemel voer. Hij gaf ons de belofte, dat Hij 
eenmaal op dezelfde wijze weer terug zal keren op aarde. In die tussentijd krijgen 
wij de kracht van de Heilige Geest om vanuit het evangelie te leven. Dat is omzien 
naar elkaar, dromen en vergezichten delen met anderen, omdat je hart er vol van 
is. Dat vieren wij met Pinksteren op 19 mei. Het Christelijk gemengd koor uit 
Steenwijk o.l.v. Caroline Roth verleent dan medewerking aan de dienst.  De Heilige 
Geest zet in beweging; alsof je wind in de rug hebt. Vier het Feest van de Geest 
mee en ervaar hoe de Heilige Geest ook troost kan bieden als de vaart in je leven 
er (even) uit is en donkere wolken zich om je heen pakken door ziekte, verlies of 
teleurstelling. Bedenk ook, dat donkere wolken over kunnen drijven en 
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plaatsmaken voor de stralen van de zon. Gods Geest verwarmt en verbindt ons 
aan elkaar.   

Een inspirerende meimaand gewenst,  

Ds. A. van Waard  

 

Feest van de Geest  

Dit jaar wordt weer het Feest van de Geest gehouden. Tijdens Hemelvaart en 
Pinksteren zullen in onze kerk kunstwerken geëxposeerd worden met het thema 
“Troost”. In deze tijd, waarin mensen overal op aarde angstig zijn aangaande de 
ontwikkelingen tussen Oost en West, Rusland en Oekraïne, Israël en Gaza, hebben 
velen behoefte aan troost. De Heilige Geest wordt ook wel de “Trooster” 
genoemd. Kunnen we uitzien naar de komst van de Heilige Geest, die ons als een 
goddelijk geschenk vertrouwen, kracht en richting geeft? In onze kerk exposeren 
Marjan Hetterschij met keramische sculpturen en Jikke Juliet Schor met 
schilderijen en fijne materialen. De kerk zal open zijn op 9, 11 en 12 mei en 18, 19 en 
20 mei van 13.00-17.00 uur. De kunstenaressen zullen op dinsdag 7 mei vanaf 18.30 
uur hun kunstwerken in de kerk plaatsen. Om 20.00 uur die dag worden de 
vrijwilligers uitgenodigd in het Protestants Centrum en zullen Jikke Julieth Schor 
en Marjan Hetterschij, onder het genot van een kopje koffie,  over hun 
kunstwerken vertellen. Samen kunnen we daarna in de kerk de expositie bekijken 
en vragen stellen. Fijn, dat er weer voldoende vrijwilligers gevonden zijn, die 
tijdens het Feest van de Geest gastheer/ gastdame willen zijn.  

Contactpersonen van onze kerk: Janny Petter en ds. Astrid van Waard  

 

Bijbelmeditatie Zonnewiede  

Dinsdag 14 mei is er bijbelmeditatie in Zonnewiede van 10.30-11.15 uur.  Tussen 
Hemelvaart en Pinksteren hoeven wij ons niet alleen gelaten te voelen, want Jezus 
belooft ons de komst van de Heilige Geest. We horen waarop onze verwachting 
gericht mag zijn. Ds. A. van Waard gaat voor en de heer A. Nijmeijer speelt op het 
keyboard.  

 

Avondmaalskleed  

Al jaren gebruiken wij als gemeente dezelfde witte kleden bij de viering van het 
Heilig Avondmaal. Deze zijn inmiddels niet meer zo proper en netjes. De diaconie 
wil graag nieuwe kleden aanschaffen. Zij heeft mooie witte damasten kleden met 



ingeweven motief van het Laatste Avondmaal van Leonardo Da Vinci op het oog. 
De PVD wil graag een gift doen vanuit het verjaardagspotje en ook de snertactie 
van afgelopen winter heeft een mooi bedrag opgeleverd. Dan zijn we er nog niet. 
Wij willen u ook om een gift vragen ten bate van het nieuwe avondmaalskleed en 
de collecte van de avondmaalsdienst op 9 juni zal er ook aan besteed worden. 
Hopelijk kunt u dan de volgende keer als wij het Heilig Avondmaal vieren, het 
nieuwe kleed op tafel zien liggen.  

Namens de diaconie, Grieteke Kiekebos, Lida Schaap en Gerda Hensbergen.  

 

“In Gods naam”, voorstelling met Bastiaan Ragas  

In de Nieuwsbrief van februari j.l. werd de voorstelling al even onder de aandacht 
gebracht. Wie belangstelling had moest er snel bij zijn. Inmiddels duurt het nog 
enkele weken, voordat het zover is. Met een groepje gemeenteleden gaan we op 
31 mei naar Oosterwolde, waar de voorstelling in de grote zaal van kerkgebouw 
Het Anker plaatsvindt.  Vanwege het broedseizoen niet in het openluchttheater in 
Appelscha, zoals aanvankelijk de bedoeling was. In een tijd vol onzekerheden, 
onrust en verandering zoekt Bastiaan Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud 
verhaal. Hij neemt je mee door de bijbel, met muziek, humor en confronterende 
dialogen. Aanvangstijd: 19.30 uur. De tickets kosten: € 25,-.  Misschien zijn er nog 
enkele plaatsen vrij.  Boek dan zelf een ticket op de webisite van de PKN, Bastiaan 
Ragas, “In Gods naam”. 

 

4  mei herdenking en 5 mei viering 

GIETHOORN - Voor het derde achtereenvolgende jaar herdenkt Giethoorn op 4 mei 
met een stille tocht. Een dag later wordt de bevrijding gevierd met een 
muziekfestival. De organisatie is in handen van het Comité 4 en 5 mei. 

Het vertrek voor de stille tocht op zaterdag 4 mei is om 19:30 uur vanaf 
activiteitencentrum De Buuzepolle aan de Sportlaan. Na aankomst bij het 
oorlogsmonument op de begraafplaats bij de protestantse kerk aan de 
Beulakerweg worden om 20:00 uur 2 minuten stilte in acht genomen. Aansluitend 
is een kranslegging, zijn er toespraken en worden gedichten voorgedragen. De 
herdenkingsplechtigheid wordt afgesloten met een defilé langs de oorlogsgraven.  

Na de plechtigheid is er bij het naastgelegen Protestants Centrum gelegenheid tot 
koffiedrinken.  

Zondag 5 mei kunnen jong en oud samen de vrijheid vieren tijdens een 
muziekfestival in Kulturhus De Eendracht. Aan Ken Besuijen het muzikale 



bevrijdingsfeest om 14:30 uur te openen. Deze geboren Meppeler acteert en 
presenteert, maar is vooral bekend om zijn repertoire met liedjes van onder 
anderen Wim Sonneveld en André van Duijn. 

Vanaf 16:00 uur staat de Gieterse topband The Radiators klaar om er tot 20:30 uur 
samen met het publiek één groot feest van te maken. 

Anja Balder-Seubers van stichting Make-A-Wish en haar vrijwilligersteam verkopen 
rond etenstijd broodjes hamburger, waarvan de opbrengst uiteraard naar het 
goede doel gaat. Stichting Make-A-Wish vervult wensen van ernstig zieke kinderen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Grietje Pietersz via 
grietje.pietersz@planet.nl of 06 29 10 43 59. 

 

Inzamelingsactie voedselbank Steenwijkerland. 

Na de kerkdienst van 5 mei aanstaande deelt de diaconie tasjes uit om thuis 
voedsel in te doen voor de voedselbank. 

Deze keer gaat het om (lang) houdbare producten zoals: 

Zonnebloemolie en olijfolie;  Volkorenpasta;  Couscous;  Groenteconserven; 
Houdbare halfvolle melk;  Soep in blik of zak;  Vis in blik; Havermout;  
Zilvervliesrijst;  Koffie; Thee 

Op zondag 19 mei kunnen de tasjes met inhoud ingeleverd worden in de kerk. 

Ook na de kerkdienst tijdens het koffiedrinken kunnen er gevulde tasjes 
ingeleverd worden bij het Protestants Centrum. 

Mocht je nog iemand kennen die ook graag mee zou doen, dan delen we graag 
een extra tasje uit. 

Wij zorgen ervoor dat het voedsel naar de voedselbank gaat en de tasjes weer 
teruggenomen worden. 

Mocht u thuis zelf een linnen tasje hebben om voedsel in te doen is dat ook prima. 

Het is de bedoeling om dit initiatief jaarlijks terug te laten komen. 

 

 

 

 

mailto:grietje.pietersz@planet.nl


Preekrooster 

 

 
PVD nieuws  
 
In mei mogen deze 80plussers hun verjaardag vieren: 
24-5 mevr. J. ter Haar,   Kerkweg 12 
24-5 mevr. G. Harsevoort, Brink 11 
26-5 dhr. G. Wildeboer,  Brink 10 
 
Wij wensen u allen een fijne dag. 
 
 
Collecte en bloemen 
 

Giften  

In de afgelopen maand ontving we € 25 voor de diaconie en € 25 voor de kerk. Via 
Grieteke en Astrid ontvingen we € 20 en € 15 voor het bloemenfonds en Hans ontving en 
gift van € 75 voor de kerk 

Heel hartelijk dank hiervoor.  

 

5 mei Ds. A. van Waard-Pieterse; tevens koffiedrinken 
Uitgangscollecte: Stichting 4 en 5 mei   

9 mei  Ds. A. van Waard-Pieterse; Hemelvaart    
12 mei    Ds. H.P. Groen, Giethoorn 

Uitgangscollecte: Artsen zonder Grenzen 
19 mei   Ds. A. van Waard-Pieterse; Pinksteren  
26 mei  Mevr. B. Groen-Mol, Giethoorn 

Uitganscollecte: Kerkopbouw in Bangladesh 

7april   Diaconie € 35,35 en Kerk € 35,25 
Uitgang: Kerk € 47,50 
QR-code: € 28,00; € 14 voor Diaconie en € 14 voor de kerk 
Bloemen: mevr. H. Prinsen 

14 april 
maart  

Diaconie € 47,20 en Kerk € 55,30 
Uitgang: Diaconie € 61,70 t.b.v. Noodhulp Oekraïne 
Bloemen: mevr. C van Essen, Beulakerweg 

21 april  Diaconie: € 50,80 en Kerk € 49,80 
Uitgang: Diaconie € 65,00  t.b.v. Artsen Zonder Grenzen 
QR-code: € 14,00; € 7 voor de Diaconie en € 7 voor de kerk 
Bloemen: mevr.. M. Miggels, Zonnewiede 

28 april Diaconie: € 48,00 en Kerk € 50,70 
Uitgang Kerk: € 48,00  
QR-code: € 20;  € 10 voor de Diaconie en € 10 voor de kerk  
Bloemen: mevr. M. Petter, Veldweg. 


